
4-daagse reis naar Nordrhein-Westfalen, Thüringen & Niedersachsen. 

Dinsdag 10 t.e.m. vrijdag 13 september 2024 

Wij nodigen u van harte uit op onze 4-daagse reis naar Midden-Duitsland. 

We hopen dat u, na lectuur van het programma, de smaak te pakken krijgt en samen met ons dit 

prachtig stukje Duitsland wil ontdekken.  

Dag 1 

We vertrekken we op de Citadel en rijden naar  Hamm om er de  Sri Kamakshi Amman Temple, na die in 

Berlijn de grootste Hindoe tempel van West-Europa, te bezoeken. Hij kan gerust de vergelijking met de 

meeste tempels in India doorstaan.  

 

Daarna rijden we naar Hameln, een parel van de Weserrenaissance, maar vooral gekend van de 

‘Rattenvanger van Hamelen, ’ een verhaal dat er zeker aan bod komt. Het stadje heeft veel geluk gehad 

tijdens WOII en heeft zijn aantrekkelijk karakter behouden. We nemen tijd voor een wandeling en een 

terrasje. 

 



 

In de vooravond checken we in Hildesheim in hotel van der Valk**** in. Het hotel op de Marktplatz is 

één van de panden die na een verwoestend bombardement in 1945 vanaf nul opnieuw opgebouwd 

werden. Het resultaat mag gezien worden. Het 3 gangen diner zal ook in dit hotel doorgaan. 

 

Dag 2 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Fagus werk in Alfeld. Deze fabriek, waar nog steeds 

leesten gemaakt worden, werd voor WOI gebouwd door Walter Gropius, die toonaangevend zal 

worden in het Bauhaus, dat door de Nazi’s zal genekt worden. Het bouwwerk staat bekend als een van 

de vroegste voorbeelden van modernistische architectuur in Duitsland, logisch dat het UNESCO 

erfgoed is. Dit fabrieks-gebouw was zijn tijd ver voor. Miraculeus (of speelden andere belangen mee?) 



werd het complex tijdens WOII niet gebombardeerd. Wij genieten van een eenvoudige maaltijd in de 

historische kantine van het personeel.  

 

     

 

In de namiddag bezoeken we Hildesheim. Terecht wereldberoemd zijn de bronzen deuren van het 

Battistero van Firenze van Pisano, Ghiberti en Donatello uit de 14de en 15de eeuw. Evenwel zijn de 

minder bekende bronzen deuren van ca. 1015 (de Bernwardstür) van de dom van Hildesheim een  

absoluut hoogtepunt van de Romaanse kunst uit de Ottoonse tijd en de oudste van West-Europa.  Ook 

deze staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. We gaan die uiteraard bezoeken tijdens de 

rondleiding door de stad. Nadien is er vrije tijd om Hildesheim verder te verkennen, een terrasje te 

doen of een bezoek te brengen aan het Roemer- und Pelizaeus-Museum, dat de liefhebbers van het 

oude Egypte en het precolumbiaanse Peru zeker zal bekoren. Nog niet overtuigd? Het museum bezit 

de 2de grootste collectie Chinees porselein van Europa…We hebben het niet nageteld. 

Het 3 gangen diner gaat ook door in ons hotel. 

 



 

 



Dag 3 

Na het ontbijt bezoeken we Goslar dat ongeschonden uit de oorlog kwam en tijdens de Koude Oorlog 

nog net in West Duitsland kwam te liggen. Hoogtepunten hier zijn de markt met het Rathaus en de 

Kaiserpfalz, waar de Ottoonse keizers met de rijksnotabelen vergaderden. Uiteraard bezoeken we dit 

alles met een gids. 

 

 

Na het middageten gaan we naar Nordhausen. Zeker een uitstap om niet vrolijk van te worden omdat 

we een bezoek brengen aan Mittelbau Dora, een assemblagefabriek in de uitgehouwen ruimte van een 

ondergrondse groeve. Hier werden door dwangarbeiders, waaronder meer dan 2600 landgenoten, V1 

en V2’s geassembleerd. 



 

Om van de gruwel te bekomen maken we een tocht door het mooie Harzgebirgte. 

 

De laatste avond  sluiten we af met een 3 gangen menu en mogen jullie nog een aangename verrassing 

verwachten. 

Dag 4 

Na het ontbijt rijden we naar Detmold en bezoeken er het Fürstliches Residenzschloz.  

 



Onderweg naar Diest passeren we het Hermannsdenkmal, van, zoals jullie misschien nog herinneren, 
Vare, legiones redde! Varus, geef mijn legioenen terug! zoals keizer Augustus uitriep toen hij het 
afgehakte hoofd van Varus kreeg, nadat 3 legioenen afgeslacht waren door de Germanen.  

 

Onderweg voorzien we tijd voor een lunch. We verwachten rond 19.00u  terug in Diest te zijn. 

Een goed gevuld programma, maar we gaan het rustig aan doen met op tijd en stond een terrasje.  

 

Kostprijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer € 555, op basis van eenzelfde kamer voor 

één persoon  € 665. 

Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, kamer met ontbijt, 3 lunches, 3 avondmalen, gidsen, inkomgelden 

een reisbrochure, een mooie geste van de Vrienden en misschien nog iets… 

We reserveerden 15 twee- en 4* éénpersoonskamers.  

We moeten dus met 34 deelnemers zijn om te reis te laten doorgaan.  

Wil je meegaan stort dan voor 16 februari 2024 een voorschot van € 200 voor een 

tweepersoonskamer en €110 voor een éénpersoonskamer* op rekening  BE 50 4529 0482 6118 van 

VSMAD met vermelding Duitsland. 

 

Jullie zullen begrijpen dat de definitieve afspraken voor de bezoeken pas gemaakt worden als we 

weten dat de reis kan doorgaan. Het programma kan dus enkel qua timing voor dag 2 & 3 eventueel 

aangepast worden. 


