
Donderdag 16 september 2021 

Oep gank in Diest  

Diest is een plezant stadje: klein, gezellig, mooie blikvangers met een rijk en bewogen 
verleden. Onzichtbaar is de schat aan verhalen over de bewoners, over oude 
gewoontes en fait divers. Laat je die eens vertellen in het sappige dialect, dat accenten 
heeft die aanleunen bij de Kempen, een beetje Limburg en helemaal anders klinkt 
dan de taal van de Witte uit het nabijgelegen Zichem... 

Tijdens deze twee uur durende wandeling vertellen Diestse gidsen ons in onvervalste 
streektaal over het wel en wee in ons klein stedeke. 

We houden het veilig: het dragen van een mondmasker is tijdens dit bezoek verplicht. 

Na de rondleiding bieden we een drank naar keuze aan in café De Sigaret 

Afspraak om 14.00 uur aan café De Sigaret Graanmarkt Diest. 

Prijs: € 5,00 (rondleiding & een drank naar keuze) 

Inschrijven kan door betaling van €5,00 per persoon op rekening op rekening BE 50 

4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw met 

vermelding ‘Oep gank’. Wij verwachten uw betaling vóór 7 september 2021 

 


